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Het dierenlied
Liesbeth van den Berg-Hermsen

Wij zijn heel goe de- vrien den- en wo nen- in het bos. Met E gel,- Eek hoorn,-
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Zwijn tje- en ook nog slu we- Vos. Vijf grap pi- ge- Ko nij- nen,- dan K ik ker- en nog
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Mol. Wij hel pen- wie in nood is en ma ken- heel veel lol.
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3.Herfst is nu ge ko- men- en K ik ker- vindt dat gek. We hang en- dan een
2.Zwijn tje- is wat ziek. Hij voelt zich heel erg sip. Wij vro lij- ken- hem
1.Eek hoorn- kan goed ko ken.- Zij maakt steeds e ten- klaar. En wie doet dan die
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sjaal, met kleur tjes- om zijn nek!
op. Dat doen we in een wip!
af was?- Dat doen we graag voor haar!
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